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Als fervent stapper ga ik voor het eerst proeven van wandelen op sneeuwraketten. Het 

wordt een veertiendaagse met cultuur en sneeuwavontuur in Slovakije met een groep van 

Schampavie o.l.v. Chris Verleden. Niet alleen het wandelen in de sneeuw maar ook de groep 

zijn voor mij onbekenden. Ik maak voor het eerst kennis met ‘Slovensko’, een jonge 

republiek die zich op 1 januari 1993 afsplitste van Tjechië. Het land grenst verder aan 

Oostenrijk, Polen, Hongarije en in het uiterste oosten aan Oekraïne (97 km landsgrens).  
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Maandag 06/02/2023 Brussel Wenen 

 

Na een agressie op een treinbeambte in het Luikse gisteravond ben ik alvast op mijn hoede 

voor verdere vakbondsacties. Van zodra ik op ben, hou ik de situatie in het oog. Om de 

nachttrein van 19:32 uur in Brussel-Zuid te halen neem ik ruim op tijd de trein naar 

Brussel. Om 16:40 uur stap ik zwaar bepakt op de lijn Kortrijk/Gent/Antwerpen. 

Onvoorzien stopt de trein in alle stations tussen Kortrijk en Gent maar ik haal nog net 

mijn verbinding naar Brussel. In Kortrijk was de trein naar Brussel via Oudenaarde 

geenszins een optie door een defecte trein in het station van Vichte. Anderhalf uur voor 

vertrek stap ik af in de Midi. Ik heb alle tijd voor het verorberen van mijn huisgemaakte 

picknick. Ik maak kennis met Jaak, de eerste Schampavieter van de groep die ik ontmoet. 

De andere leden volgen later. Op het perron zien we kort voor vertrek via het 

'aankondigingsbord vertrekkende treinen' dat onze Nightjet voor vandaag is afgeschaft. 

Gelukkig kunnen we plaats nemen aan boord van de Duitse snelheidstrein ICE naar Aken 

waar de Nightjet op ons wacht. Als gevolg van de staking in Luik heeft ook de ICE 19 een 

vertraging van meer dan één uur. Op het perron in Aken is het even wachten op onze 

nachttrein. Om 21:30 uur zitten we met zes als haringen in een ton. Niet alleen wij maar 

ook al onze bagage moet in het compartiment. Er wordt omgeroepen dat de trein een uur 

later vertrekt door een technisch probleem. Ja het zijn dan ook oude treinstellen uit de 

tijd van toen... 

 

Dinsdag 07/02/2023 Wenen Bratislava 

 

Na een woelige nacht, drukkend warm, weinig zuurstof en zeer weinig plaats word ik 

wakker. De trein staat al geruime tijd stil in het station van Nürnberg. Het is 05:30 uur 

als ik naar het toilet ga. Na de grote boodschap zie ik dat er geen velletje toiletpapier 

voorhanden is. Ik sluip naar de slaapcoupé waar ik vlug mijn dagrugzak bemachtig waarin 

ik tot mijn opluchting een rol vind. Rond 08 uur krijgen we ontbijt op schoot: een kleine 

plateau met twee broodjes, boter, jam en een bekertje koffie. Een uur later dan voorzien  

    

https://www.b-europe.com/NL/Treinen/Nightjet
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komen we aan in de Oostenrijkse hoofdstad op een tijdstip waarop onze trein naar 

Bratislava juist vertrokken is. We hebben een uur de tijd voor een verkwikkende koffie. 

Na aankomst in het station van Bratislava wacht ons anderhalve kilometer stappen naar 

Pension Petit waar we onze bagage achterlaten bij de receptie. Hier vervoegt Greet ons 

gezelschap. Vooraleer de stad te verkennen eten we in een bakkerij een belegd broodje. 

Het is koud maar onder een heerlijke zon aan een blauwe hemel trekken we op verkenning 

door de hoofdstad. Na een korte blik op de Sint-Elisabethkerk ofte ‘Blauwe kerk’ werpen 

we vanaf de Starý most, de oudste brug van Bratislava, een blik over de Donau. Met zijn 

2.850 km is dit de langste rivier van Europa en sedert eeuwen een belangrijke levensader 

voor heel wat hoofdsteden: Wenen – Bratislava – Boedapest en Belgrado. Het is ook de 

enige grote rivier die oostelijk stroomt van zijn bron in het Zwarte Woud tot in de Zwarte 

Zee. Via enkele zonovergoten pleintjes brengen we een groet aan het beeld van de Deense 

sprookjesschrijver H. C. Andersen. Over Bratislava zou hij ooit gezegd hebben “als je een  

    
 

sprookje wilt, jullie stad is zelf één groot sprookje”. In zijn standbeeld zijn meerdere van 

zijn sprookjes verwerkt. Niet alleen kinderen proberen ze te raden. Op de plaats van de 

gesloopte Neologe-synagoge nabij de Sint-Maartenskathedraal staat het Holocaust-

monument. De 19de-eeuwse synagoge met hoektorens in Moorse stijl werd in 1969 

afgebroken om plaats te maken voor de bouw van de nieuwe brug en toegangswegen. 

Ofschoon dit heiligdom geenszins op de route stond, waren vermoedelijk anti-Joodse 

gevoelens van de communistische partij de werkelijke reden tot de sloop. We klimmen 

naar de Sint-Maartenskathedraal, de belangrijkste kerk van Bratislava ondanks zijn 

bescheiden omvang. Hier werden gedurende bijna drie eeuwen de Hongaarse vorsten 

gekroond. In de onderwereld bevinden zich catacomben met vooral grafstenen van 

kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Vervolgens stappen we onder de stadsautosnelweg 

die het drukke verkeer van en naar de Nieuwe Brug leidt. Het is een 303 m lange tuibrug 

met één pyloon en wegdek. Bovenop de pyloon bevindt zich de ‘UFO’, een restaurant in de 

vorm van een vliegende schotel. Wij klimmen echter langsheen dikke verdedigingsmuren 

naar de burchtheuvel. Op een rots torent 80 m boven de Donau een wit kasteel met vier 

hoektorens dat een uitstekend uitzicht over de stad biedt. De barokke tuin laten we links 

liggen en dalen af om onder de drukke ringweg te trekken naar het centrale plein (hlavné 

https://myhotel.sk/en/pension-petit
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namestie), tijdens WOII Hitlers Square genoemd. Het standbeeld van een soldaat uit het 

leger van Napoleon, leunend op een zitbank, trekt de aandacht van de toeristen. Tijdens 

de doortocht van de stad werd hij verliefd op een lokale schone en bleef er hangen. Hij 

heette Hubert en werd een bekende producent van schuimwijnen. Het historische 

raadshuis met zijn toren is één van de oudste en mooiste gebouwen op het plein. In een 

zijstraat botsen we op het beeld van Čumil (man at work), de mascotte van Bratislava met 

een dubbele moraal. Ofwel vertegenwoordigt hij de (communistische) stadswerker die 

zich geenszins zijn taak aantrekt ofwel de man die met een loense blik onder de rokken 

van de vrouwen lonkt. Terwijl de lage zon zicht verbergt, stappen we langs het 

indrukwekkende ‘Primate’s Palace’ waar de burgemeester kantoor houdt opnieuw naar het 

centrale stadsplein. Langs twee kerken doorheen een winkelstraat bereiken we de toren 

van Sint-Michael met de enige middeleeuwse stadspoort die bewaard is gebleven. Dichtbij 

ligt ons pension waar we rond 17 uur onze kamer kunnen betrekken. Na een deugddoende 

douche gaan we op zoek naar een avondmaal. De keuze is niet eenvoudig en we tafelen in 

het gezellig ogende ‘Grandmothers restaurant’. Pas na afrekening beseffen we dat dit een 

te mijden toeristenval is. Ondanks deze kleine negatieve noot vind ik het compacte 

historische centrum een must. 

 

 

Woensdag 08/02/2023 Bratislava Vyšná Boca 

 

Terwijl mijn kamergenoot Lieven nog in dromenland verkeert, heb ik al gedoucht en ga 

alvast ontbijten tegen acht. Een heel lekker uitgebreid ontbijt maakt de start van mijn 
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dag goed. Onder een lichte bewolking ga ik samen met Lieven op stap. We kopen wat 

proviand voor de volgende twee dagen en sluiten onze boodschappen af in één van de 

talrijke koffiehuizen die Bratislava rijk is. Op het afgesproken uur halen we onze bagage 

op en trekken met de groep onder een heerlijk winterzonnetje naar het station. In een 

proppensvolle trein is het na een stoelendans even zoeken naar een plaatsje. Tijdens de 

rit begint mijn maag rond het middaguur te protesteren. Ik geniet van een belegd bruin 

broodje met zicht op een besneeuwde heuvellijn die voorbijglijdt. Flinterdunne ijslaagjes 

glinsteren op rivieren. Hoe verder we sporen hoe meer onze sneeuwwensen in vervulling 

gaan. Na een treinrit van iets meer dan 3 uur komen we met een half uur vertraging aan 

in Liptovský Mikuláš. Twee taxi’s, een Volkswagen minibus en een Renault Lodgy, brengen 

ons naar het zuidelijk gelegen dorp Vyšná Boca. Onze logies liggen echter een tweetal km 

buiten het centrum in een witte betoverende omgeving. Onze taxi rijdt zich vast op de 

stijgende, smalle besneeuwde weg op een 500 tal m van ons hotel. Geen nood want het 

minibusje komt ons oppikken en rijdt achterwaarts tot aan onze bestemming. Het is 16:30 

uur wanneer ik hotel ‘Chata pod Čertovicou’ binnenstap. We hebben geen tijd meer om de 

omgeving te verkennen wegens de invallende duisternis. Maar de volgende twee dagen 

zullen we het uitvoerig doen. Met mijn vaste kamergenoot Lieven betrek ik een kamer aan 

de achterzijde. Vanuit het slaapkamerraam bewonder ik de ijzige stalactieten in een 

ondergaande zon. Even bijpraten in de bar vooraleer aan tafel te gaan voor stevige kost: 

een heerlijk warme maaltijdsoep en een ooit warme ovenschotel met pasta. 

 

 

 

 

Donderdag 09/02/2023 Wandeling 1 - Vyšná Boca 10,4 km 

 

Uit de veren om 07:15 uur neem ik even poolshoogte buiten op het terras. De zon komt op 

maar het is nog steeds –15°. Ik maak een praatje met de uitbater van het hotel. Hij 

bevestigt me dat de hoeveelheid sneeuw te danken is aan de zware sneeuwval van het 

voorbije weekend met een zware storm op zaterdag waarbij niemand buiten kon. Ook hier 

voelen ze de klimaatverandering. De halve meter gevallen sneeuw is zeer welkom omdat 

die de steeds slinkende voorraad grondwater aanvult. Na het ontbijtbuffet zijn we weg 

om 9 uur en starten op een hoogte van 1120 m. Ik weet niet goed hoe dik ik me moet 

kleden maar heb alvast drie laagjes aan. Ik ben ook een enorme zweter en het wordt een  

http://www.chatapodcertovicou.eu/
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opdracht om het niet koud te krijgen. We klimmen alvast naar een skipiste die we geruime 

tijd volgen. Het is heerlijk weer en het uitzicht over de toppen van de hoge Tatra in de 

verte laat me ten volle genieten. Voor het eerst trek ik mijn sneeuwrackets aan. Na het 

verlaten van de skipiste ploeteren we door een losse sneeuwlaag. Als wandelaar is het even 

aanpassen met die gedrochten onder mijn voeten. Ik probeer zoveel mogelijk te genieten 

van de omgeving maar af en toe concentreer ik me te veel op mijn stappen. Het wordt 

alvast even wennen. Na een korte rustpauze volgen we een smal pad in een witte flank. 

Heerlijk stappen maar voor mij vergt dit een opperste concentratie. Ik voel af en toe mijn 

rechtervoet wegzakken in de zachte sneeuw. Gezien ik te veel druk uitoefen op mijn 

wandelstokken duw ik mezelf in de problemen. Af en toe verdwijnt mijn rechter 

wandelstok in de diepe zachte sneeuw waardoor ik mijn evenwicht verlies en een drietal 

maal ten val kom. Het doet geen pijn maar het is totaal hilarisch omdat het niet eenvoudig 

is om recht te klauteren met die onhandige sneeuwschoenen aan de voeten. Ik leer alvast 

met vallen en opstaan. Rond het middaguur nemen we langs ons pad de tijd voor onze 

picknick. Ondanks de kilte geniet ik ten top van de omgeving. Ik leer Greet kennen als een 

fervente visser die erin slaagt om haar gevallen handschoenen uit de diepe zachte sneeuw 

op te halen. Rond 13 uur bereiken we na iets meer dan 5 km een kruispunt van paden (1.319 

m) die niet verdwenen zijn als sneeuw door de zon maar wel degelijk door de massa sneeuw. 

Het pad dat we planden te volgen, gaat heel steil naar beneden en is volledig 

ondergesneeuwd. Veiligheidshalve is het de enige optie om terug te keren. Ik heb onder- 

 

   
 

tussen mijn derde laagje afgeworpen en mijn handschoenen uitgetrokken. Gezien Geert 

de gelederen sluit, hoef ik me geen zorgen te maken over mijn tempo. Ik kan rustig 

stappen zonder de voorliggers uit het oog te verliezen. Anderhalf uur later bereiken we 

een open plaats met rustbanken vanwaar we een brede bosweg volgen naar ons verblijf. 

Tijdens de rustige afdaling bewonder ik de bomen die massa’s sneeuw torsen. Rond 15:20 

uur kan ik onder de douche en even tot rust komen op de kamer. Als avondmaal laat ik me 

een forel smaken. 
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Vrijdag 10/02/2023 Wandeling 2 - Vyšná Boca 10,6 km 

 

Ondanks de ietwat mindere weersvoorspellingen starten we onze tocht bij -13°. Enkel 

Greet ontbreekt. Vergezeld van de zon klimmen we vlot naar een drukke weg die we 

dwarsen. Hier wacht ons een heel steil sneeuwveld naast een afgebakende skipiste. Hier 

zie ik het eerste teken (wit-rood-wit) van het Europese langeafstandspad E8. In zigzag 

overwinnen we de steile klim. Na een halfuurtje komen we even op adem en genieten we 

van de prachtige omgeving. Ik ontdoe me alvast van mijn derde laagje. Gezapig maar 

gestaag blijven we klimmen naar de top Lajštroch (1.602 m). Hier is de begroeiing 

versmacht door de hoeveelheid sneeuw. Sparren zijn omgevormd tot sneeuwmannen. Het 

uitzicht op de Hoge Tatra in de verte is indrukwekkend. Hier haken Luc, Hedwig en Lieven 

af. Ze keren terug op hun stappen. De rest van de groep stapt verder en volgt een 

heerlijke afdaling langs een kam. In een kom tussen twee toppen nodigt de zon ons uit 

voor de picknick. Genietend van de omgeving en stilte laten we het ons smaken. Een 

sneeuwwitte uitdaging ligt voor de boeg en nodigt ons uit tot een intense beklimming. Na 

de afdaling bereiken we ‘Kumštové sedlo’ (1.549 m) nabij een splitsing. Hier beslist Chris  

 

   
   

   
 

om 13 uur om het pad 180° te volgen. We keren terug op onze stappen en krijgen algauw 

een steile beklimming voor de voeten geschoven. Vervolgens maken we onze laatste klim 

van de dag langs een prachtige kam. Vanuit een andere ooghoek kunnen we nu eens de 

witte omgeving aanschouwen. De zon is nog steeds van de partij en laat de aangekondigde 

bewolking geen schijn van kans. Voorbij de kam wacht ons een lange afdaling met als toetje 

een korte pittige. Ik doe het echter rustig aan langs de zeer steile afdaling. Veilig bereik 

ik als laatste de rand van de weg aan het skigebied van Čertovicou. De sneeuwschoenen 

kunnen uit. Ik heb genoten van een prachtige dag met slechts één valpartij. Het stappen 

met sneeuwraketten krijg ik onder de knie ofschoon ze een belasting voor de knieën 

vormen. Rond 15:40 uur kunnen we het vochtverlies opnieuw aanvullen in de bar van ons 

hotel. Blijkbaar heeft niemand zin om gebruik te maken van de voorziene wellness.  
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Zaterdag 11/02/2023 Vyšná Boca Wandeling naar Levoča 10,7 km 

 

Na het ontbijt brengen twee taxi’s de groep rond 09:15 uur naar het station van Liptovský 

Mikuláš. Onze trein heeft een vertraging van 10 minuten waardoor we in Spišská Nová Ves 

de aansluitende busverbinding naar Harichovce missen. Geen nood want het is middag en 

in de warmte van de ontvangstzaal van het station eten we onze picknick op. Een uur later 

dan voorzien stappen we om 13:17 uur op de bus naar Harichovce terwijl Hedwig en Lieven 

wachtend op een taxi, zorg dragen voor de bagage van ons allen. Na een half uurtje worden 

we aan de rand van het dorp afgezet. Na een kleine kilometer langs een drukke weg zijn 

we maar al te blij om een besneeuwde veldweg te beklimmen naar een bos. Hier ligt minder 

sneeuw dan in de lage Tatra nabij Vyšná Boca maar is toch goed voor een dik tapijt van  

 

   
 

rond de 25 cm. Via smalle ondergesneeuwde paadjes bereiken we een breder pad dat ons 

buiten het bosgebied brengt in een uitgestrekt besneeuwd landschap. De lucht is 

lichtgrijs doch de ondergaande zon zorgt voor een lichte oranje gloed. Ik geniet van het 

zicht op alleenstaande schuren en zwarte verspreide kale bomen in een spierwitte 

omgeving. Bij het gehucht Odorica (607 m) verlaten we het pad om naar een boerderij te 

stappen. Na het aantrekken van de sneeuwschoenen strompelen we dwars door een veld 

naar een hoogte om opnieuw terecht te komen op het juiste pad. Heerlijke paden brengen 

ons over de autosnelweg die in een tunnel onder onze voeten is verdwenen. De zon is 

volledig verdwenen en ondanks de lichte bewolking zien we Levoča in een koud dal liggen. 

Bij het asfalt kunnen de sneeuwschoenen opnieuw uit. We dalen verder af naar een 

stadspoort waardoor we naar het centrum stappen. Ik ben blij dat ik vandaag niet gevallen 

ben…of nog niet. Op een spiegelgladde ijsplek ga ik onderuit en kom ten val…buiten wat 

lichte pijn in de schouder en linker duim zonder erg. Om 17:15 uur komen we aan in Pension 

Rodina. Enkele minieme sneeuwvlokjes dwarrelen neer. Na installatie in de kamers gaan we 

op zoek naar een restaurant op het nabijgelegen stadsplein. We tafelen in restaurant 

Arkada. 

 

https://penzion-rodina.stayinslovakia.com/en/
https://penzion-rodina.stayinslovakia.com/en/
http://www.arkada.sk/en/home-2/
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Zondag 12/02/2023 Wandeling rond Levoča  14,3 km 

 

Deze nacht heeft het licht gesneeuwd. Ik geniet bij het opstaan van een mengeling van 

blauw, zon en wolken. De ontbijtzaal is voor een groep van 11 personen ietwat krap. We 

gaan al op stap om 08:30 uur zonder Luc die achter blijft met zere voeten. De 

temperatuur draait rond het vriespunt wat heel wat hoger is dan de -13° van de voorbije 

twee dagen. We volgen de middeleeuwse stadsmuur tot aan de ‘Košice Gate’ waar we de 

stad verlaten. Ik merk voor het eerst een teken op van de Slovaakse Sint-Jacobsweg, die  

    
 

Košice over een afstand van 650 km verbindt met Bratislava. Klimmend verlaten we de 

buitenwijk en trekken langs een met linden omzoomd pad naar de top van de heuvel. Op 

de 782 m hoge heuveltop ‘Mariánska hora’ staat de imposante Basiliek van de ‘Visitatie 

van de Heilige Maagd Maria’ uit het begin van de 20ste eeuw. Het is een belangrijke 

bedevaartplaats omdat Maria hier in 1673 zou verschenen zijn. Een bezoek van Paus 

Johannes Paulus II in 1995 bracht hier ongeveer 650.000 gelovigen op de been. Gelukkig  

 

  

 

 

is het thans minder druk. Ik geniet vooral van het uitzicht over de stad en de landelijke 

omgeving. Heel mooi vind ik de Grieks orthodoxe kapel in de schaduw van de basiliek. Na 

het korte meditatiemoment trekken we verder het achtergelegen bosgebied binnen. 

Sneeuwrackets aan…en het is opnieuw heerlijk ploeteren door de mulle sneeuwlaag. Een 

heerlijk ondergesneeuwd dal doet ons langzaam afdalen naar Levočská Dolina (580 m), 

een klein ski-resort met diverse accommodatie. Rackets uit en even heel kort op asfalt 
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stappen we al vlug opnieuw de natuur binnen. Tijdens de klim moeten de rackets opnieuw 

aan. We stoppen op een zonovergoten plaats in een bosflank. Wat smaakt de picknick in 

deze witte en warme omgeving overheerlijk. Bij het verlaten van het bos komen we 

terecht op een uitgestrekte open hoogvlakte. Het is heerlijk afdalen door een 

glinsterende sneeuwlaag met schitterend zicht over de stad. Via een buitenwijk met 

kleurrijke flatgebouwen bereiken we rond 14 uur de industriezone waar we in een 

supermarkt onze proviand voor de volgende dagen kunnen aanvullen. Al vlug zijn we in ons 

pension waar ik geniet van de hete stralen van de douche. Rond 16 uur gaan we met z’n 

zessen op culturele verkenning in het historische stadscentrum. Na de verwoestende 

raids van de Mongolen deed de Hongaarse koning na 1241 een beroep op Duitse kolonisten 

om de ontvolkte streek opnieuw te bevolken. Zo ontstond de Duitse stad Leutschau die 

een autonome status kreeg met vrije burgers binnen het koninkrijk Hongarije. Het actuele 

Levoča, Unesco werelderfgoed, heeft de toerist heel wat te bieden. We trekken opnieuw 

langs de middeleeuwse muren die voor 4/5 bewaard zijn gebleven naar de ‘Košice 

stadspoort’ op zoek naar de kerk van de Heilige Geest met aanpalend klooster. We werpen  

  
 

bewonderende blikken in de barokke kerk uit 1748. Na een korte blik op de nabije 

stadsmuren en de ‘Mariánska hora’ in de verte, trekken we naar het grote rechthoekige 

centrale plein. Hier trekt de basiliek van Jacobus de Apostel uit het eind van de 14de eeuw 

de aandacht. Ernaast ligt het stadhuis uit 1615 in renaissancestijl met arcades op de 

benedenverdieping. Op de zuidgevel zijn afbeeldingen van de menselijke deugden 

geschilderd. Een halve eeuw later werd een belforttoren aan het stadhuis toegevoegd. 

Merkwaardig is de ‘kooi van de schaamte’ waar in de 16de eeuw delinquenten van kleine 

misdrijven in een soort vogelkooi werden opgesloten. Op het plein staat tevens nog een 

grootse protestantse tempel in de vorm van een Grieks kruis. Rond het plein zijn de gevels 

van diverse middeleeuwse woningen van rijke ambachtslui te bewonderen. Vooral de gevel 

van het paleis van de voormalige familie Thurz is een juweeltje. Een heerlijke dag wordt 

afgesloten in het gezellige koffiehuis Letschau met een bakje troost en een stuk taart. 

Net als gisteravond tafelen we opnieuw in restaurant Arkada. 

 

http://eng.levoca.sk/
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Maandag 13/02/2023 Wandeling van Torysky naar Levoča 15,6 km 

 

Het is min vijf wanneer ik opsta. Maar de heldere hemel en de zon maken de dag al goed. 

Om 08:30 uur pikken twee taxi’s de voltallige groep op en brengen ons in een half uurtje 

naar het gehucht Torysky waar we de tocht aanvatten op een hoogte van 813 m. Via een 

asfaltweg met platgereden sneeuw klimmen we naar een heuvelachtig gebied bedekt met 

grijze wolken en flarden blauw. We klimmen door en langs bossen en kunnen een glimp 

opvangen van de besneeuwde toppen van het Levoča-gebergte dat deel uitmaakt van de 

  
 

westelijke Karpaten. Nabij het punt ‘Zakruty – 906 m’ krijgen we een zicht op het dal van 

Zavada met op de achtergrond besneeuwde toppen. We stappen even door een bos naar 

een open gebied dat we dwarsen om terecht te komen op een skipiste. We volgen een heel 

eind de piste en picknicken zelfs rond het middaguur aan de rand ervan in volle zon. Daarna 

stappen we door een golvend terrein over een dik wit tapijt naar het gehucht Uloža. 

Voorbij het kerkje loopt het pad naar het gebergte in de verte. Nabij een kapelletje met 

  
 

bevroren bron houden we een korte rustpauze. Aan het punt ‘Kúty – 835 m’ dalen we door 

een dicht bos af om net als gisteren de imposante basiliek op de heuveltop ‘Mariánska 

hora’ te bereiken. Ik ben de enige die sneeuwraketten aantrekt om de afdaling naar 

Levoča aan te vatten. Na de douche doe ik wat boodschappen in een nabije buurtwinkel en 

geniet van een lekkere cappuccino in het koffiehuis dat we gisteren bezochten. We kiezen 

voor restaurant Kupecká Bašta ondergebracht in een bastion op de middeleeuwse 

verdedigingsmuren van de stad. 

http://www.kupeckabasta.sk/index.php
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Dinsdag 14/02/2023 Wandeling van Dlhé Stráže naar Levoča 12,8 km 

 

Terwijl Lieven achterblijft met kniepijn brengen twee taxi’s de rest van de groep naar 

het gehucht Dlhé Stráže. Om 08:45 uur stappen we langs een asfaltweg dwars door een 

boerderij waar drie wakkere border collies blaffend de schapen in de stal bewaken. We 

volgen geruime tijd een gezapig stijgend pad door een bos naar een open vlakte. Hier is 

de wind meester en maakt het kil. Met een prachtig uitzicht op het gebergte ploeteren 

we over een besneeuwde heuvelrug naar het dorp Hradisko. Dreigende donkere 

wolkenvelden proberen tevergeefs roet in het eten te gooien. Ik geniet van het 

natuurlijke schouwspel tussen wolken, zon, sneeuw en ijs. In het dorp keren we terug op 

onze stappen om linksaf onder een frisse wind te klimmen naar een antenne op de Brezova-

top (947 m). Aan de voet van de top giert de wind en blaast sneeuwkristallen op hoopjes.  

  
  

  
 

We dalen af en in een dal genieten we uit de wind van het middagmaal onder een deugd-

doende zon. Tijdens de afdaling houden we nog een korte rustpauze in een open schuilhut 

nabij een samenvloeiing van talrijke boswegen. Heel snel dalen we af op de open vlakte 

naar Levoča dat in de diepte ligt te blinken. De zonnestralen zorgen ervoor dat de dikke 

sneeuwlaag stilaan omgevormd wordt tot een papperige brij. Terwijl de meesten naar het 

koffiehuis trekken, doe ik nog wat boodschappen in de lokale winkel. Na de douche spreek 

ik af met Jaak om even de kunstschatten in de basiliek van Sint-Jacob te bekijken. Maakt 

de architectuur aan de buitenzijde weinig indruk op me dan geniet ik ten volle van het 

interieur. Tijdens het bezoek mogen geen foto’s genomen worden doch de 
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toezichthoudende dame laat me oogluikend toe dat ik er enkele neem. Binnenin bevinden 

zich verschillende gotische altaren. Het pronkstuk is het hoofdaltaar uit 1517 vervaardigd 

door de lokale beeldhouwer Pavel. Het altaar ter ere van apostel Jacobus de Meerdere is 

met zijn 18,62 m het hoogste laatgotisch houten vleugelaltaar ter wereld. Links van het 

altaar staat een stenen sacramentstoren uit de 15de eeuw gebruikt als tabernakel. Ook de 

Kortrijkse Sint-Maartenskerk heeft een dergelijke unieke sacramentstoren uit 1585. 

Naast de diverse altaren trekken twee muurschilderijen de aandacht. Het rechtse uit 

1390 stelt de ‘zeven deugden en zeven ondeugden’ voor. Links ervan bevindt zich de ‘cyclus 

van de legende van de Heilige Dorothea’ uit 1420. Ondanks de talrijke kunstschatten zijn 

we blij de kerk te kunnen verlaten want het is er berekoud. Een cappuccino warmt ons op 

    
 

in het nabijgelegen koffiehuis. 's Avonds is het druk in de restaurants...we zijn gewoon 

even uit het oog verloren dat het Valentijn is. Uiteindelijk kunnen we terecht in het 

restaurant van hotel U Leva. Ik ga alvast voor één van de toppers uit de traditionele 

Slovaakse keuken: ‘Bryndzová polievka’, een heerlijke soep op basis van schapenkaas. Ook 

de zalm met erwtenpuree is niet alleen een streling voor het oog. 

 

Woensdag 15/02/2023 Wandeling van Hnilčík naar Novoveská Huta 12,2 km 

 

Met de taxi rijden we door een mistig landschap maar eens afgezet nabij het restaurant 

Mrázik in het gehucht Hnilčík om 9 uur is de zon volop van de partij. Bij een stijgend pad 

in het bos moeten de sneeuwraketten al vlug aan. We klimmen heerlijk langs dik  

 

https://www.uleva.sk/en/restaurant/
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besneeuwde paden de bossen in. Ik geniet van de zonnestralen die het donkere bos komen 

binnenvallen. Na een klim van bijna twee uur bereiken we ‘Sedlo Grajnár’ (1.023 m), een 

parking met een uitgebreide keuze aan wandelpaden. Na een korte rustpauze volgen we 

eerst een smal pad om daarna te klimmen langs een breder pad naar een brede kam. Rechts 

krijgen we uitzichten op een breed dal. In de verte meen ik de kasteelruïnes van Spišský 

Hrad te ontwaren. Links liggen sneeuwvelden die blinken als oneffen wit marmer. Voorbij 

een half open hut bereiken van de hoogte van ‘Malá Knola’ (1.130 m). Na een pittige klim 

bereiken we de top van ‘Veľká Knola’ (1.266 m) waar we in de middagzon onze picknickpauze 

  
 

houden. In een dicht sprookjesbos met invallend zonlicht op de met pakken sneeuw 

beladen dennenbomen begint de afdaling naar een open vlakte met zicht op het dal voor 

ons. Via een breed bospad komen we op een smal sterk dalend pad tussen de bomen. Door 

dikke pakken sneeuw volgt een prachtafdaling. Tussen de bomen krijg ik een korte blik op 

witte bergtoppen in de verte. Op een brede bosweg kunnen de sneeuwschoenen uit. 

Gezapig daalt de weg af naar de rand van Novoveská Huta. Een bord wijst ons erop dat 

we het territorium van de bruine beer, de wolf en de lynx verlaten. Gelukkig houdt die 

eerste zijn winterslaap en van de twee anderen hoeven we niets te vrezen. Nabij de eerste 

  
 

bushalte hoeven we slechts een 6-tal minuten te wachten op een bus die ons naar het 

station van Spišská Nová Ves brengt. Drie minuten later hebben we al een aansluiting naar 

Levoča om rond 16:30 uur te voet ons pension te vervoegen. Ik neem wat rust en masseer 

mijn voeten want voor het eerst voel ik mijn enkelgewrichten wat tegenpruttelen ondanks 

mijn stevige hoge schoenen. Blijkbaar ben ik niet de enige in de groep met dit probleem. 

We tafelen opnieuw in restaurant Arkada. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%BD_hrad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%BD_hrad
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Nog meer dan gisteren verbergt een mistlaag de omgeving. De taxi’s brengen de ganse 

groep opnieuw naar Hnilčík. We stappen door het dorp naar het skicentrum Mraznica en 

vervolgens door het gehucht Ráztoky waar we onze sneeuwschoenen aantrekken. Langs 

zonovergoten bospaden klimmen we de bossen in. Nabij een splitsing kiezen we een pad 

dat uiteindelijk geen pad is. Het is hard zwoegen en ploeteren door kniediepe sneeuw.  

    
 

Wijselijk besluit Chris om terug te keren naar de splitsing. Daar klimmen we gezapig naar 

de top Hliniky (925 m), waar we halt houden voor de picknick. Door een dik tapijt glijden 

we naar ku Kapličke (915 m). Heel vlug dalen we af uit het bos om via een smal weggetje 

opnieuw het skicentrum te bereiken. Voor het eerst en het laatst tijdens het 

sneeuwwandelen krijgen we de gelegenheid om een terrasje te doen. We hebben alle tijd  

   
 

want pas binnen anderhalf uur moeten we onze bus halen. Vanaf het terras met zicht op 

de skipiste genieten we van enkele kleuterklassen die de skivaardigheden aanleren. 

Schattig en plezant om te zien. Met dezelfde bussen als gisteren bereiken we vlot ons 

pension in Levoča. Ik kleed me om en ga op stap want ik wil het stadje niet verlaten zonder 

een blik te werpen op enkele torens die me intrigeren. Ik stap naar de ‘Zwarte Kerk of 

Kerk van St. Ladislav en de Maagd Maria’ behorend tot een Franciscaans klooster met 

Donderdag 16/02/2023 Wandeling rond Hnilčík 9 km 
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prachtig bewaarde kloostergang en -tuin. In de aanpalende gebouwen is een middelbare 

school ondergebracht. Intrigerend vind ik een klein torentje aan de buitenzijde van het 

gebouw. We nemen afscheid van Levoča in het beste restaurant waar ik opnieuw proef 

van de soep op basis van schapenkaas. 

 

 

 

Na acht prachtige dagen stappen in de sneeuw onder een blauwe lucht en stralende zon 

verlaten we zwaarbepakt ons pension. Nabij de stadspoort ‘Košice Gate’ stappen we rond 

08:30 uur op de bus naar Prešov. De rit gaat door een heuvelachtig wit landschap doch de 

hardnekkige mist beperkt de zichtbaarheid. In het busstation van Prešov bedraagt de 

wachttijd slechts 10 minuten op de verbinding naar Košice. Het is moeilijk te vatten dat  

 

 

 

 

we hier in vogelvlucht op 80 km van de Oekraïense grens zitten, een land in oorlog. Rond 

10:30 uur proppen we al onze bagage in enkele kluizen in het busstation. Daarna gaan we 

op verkenning in een stad die 10 jaar geleden Europese culturele hoofdstad was. Košice is 

de tweede stad van Slovakije en heeft heel wat moois te bieden. Alle trekpleisters 

bevinden zich langs de autovrije hoofdstraat (Hlavná ulica), in feite een langgerekt plein. 

Al vlug stoten we op de Sint Elisabethkathedraal, de grootste kerk van Slowakije en ook 

    

Vrijdag 17/02/2023 LEVOČA KOŠICE 
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de meest oostelijke gotische kerk van Europa. Ervoor ligt de Sint-Michielskapel, een 

rouwkapel met ondergronds knekelhuis. Beide gebouwen stammen uit de 14e eeuw, maar 

ondergingen in de loop der eeuwen diverse veranderingen. Vooral het beeldhouwwerk van 

het noordelijk portaal van de kathedraal trekt mijn aandacht. Het portaal had de bijnaam: 

«gouden ingang» doordat het tijdens de middeleeuwen verguld was. Indrukwekkend is de 

60 m hoge Sigismundtoren. Binnen de kerk kan ik tegen betaling van € 2 vrij foto’s nemen 

van enkele bezienswaardigheden. Daarna ga ik slenterend wat gevels kijken. Rond het 

middaguur gaan we voor een lichte lunch in het restaurant ‘Karczma Mlyn’ aan de overzijde 

van de seminariekerk van Sint-Antonius van Padua. In de namiddag ontvluchten we even 

de kille miezer om uitgebreid te genieten van een koffie met een lekker stuk taart in het 

gezellige koffiehuis Muze. Langs het paleis van Jakab, de architect van het imposante 

gebouw, slenteren we door het stadspark naar het busstation. Na het oppikken van de 

bagage stappen we gedurende drie kwartier gezwind naar ons pension dat even buiten het 

stadscentrum ligt. Na het betrekken van onze kamers gaan we op zoek naar een avondmaal. 

Dichtbij vinden we het Vietnamese restaurant ‘Hanoi Garden’. Ik geniet van mijn bestelde 

gerechten, nummertjes E4 en K12, …respectievelijk een garnalensalade en gelakte eend 

met noedels. 

 

 

 
 

Zaterdag 18/02/2023 KOŠICE BOEDAPEST 

 

Na het ontbijt nemen we wijselijk de tram naar het treinstation waar we onze bagage 

tegen een kleine vergoeding achterlaten. Opnieuw op stap in het historische centrum 

verlaat ik de groep want ik heb nood aan een poosje alleen zijn. Na wat geslenter heb ik 

het allemaal al gezien en rond het middaguur ga ik voor een latte macchiato in Muze. Ook 

Greet komt het koffiehuis binnen. Ruim op tijd gaan we naar het station. Op een zonnige 

zitbank in het park voor het station spreek ik mijn picknick aan die ik twee dagen geleden 

kocht. Stipt om 14:01 uur vertrekt de trein naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Drie 

en een half uur later glijdt de trein het station Budapest-Keleti binnen. Ver hoeven we 

met onze bagage niet te sleuren want het Baross City hotel ligt op slechts 100 m van de 

http://www.karczmamlyn.sk/
https://www.citypenzion.sk/
https://www.hanoigardenkosice.sk/
https://www.mellowmoodhotels.com/hotels/baross-city-hotel/
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hoofdingang van het station. Na de check-in gaan we op zoek naar een manier om onze 

protesterende maag te troosten. De keuze is opnieuw oriëntaals: pita of chinees. Ik kies 

voor een spaghetti bij de Chinees doch mijn herhaald aandringen om bijkomend een portie 

eend vindt geen gehoor. Vooraleer af te zakken naar ons bed kunnen we nog genieten van 

een frisse pint in een lokale kroeg. 

 

Zondag 19/02/2023 BOEDAPEST 

 

Wanneer we het metrostation verlaten nabij de Liberty Bridge is het aan het miezeren. 

We bevinden ons in het stadsgedeelte Buda en klimmen de heuvel op naar het 

Vrijheidsbeeld bij de citadel. De beloofde uitzichten op het stadsgedeelte Pest aan de 

overzijde van de Donau zijn door de weersomstandigheden wazig. De natuur benadrukt de 

sfeer wanneer onze tochtleider Chris de groep verlaat na een droevige nieuwsmelding.  

     
 

Wij stappen echter verder door het stadspark en ontmoeten de beeldengroep ‘The 

Philosophers’. Hier ontmoeten de vijf grootste religieuze wereldfiguren zich in stilte rond 

een bol: Abraham, Jezus, Boeddha, Lao Zi en Akhnaton. Ik heb de indruk dat er iemand 

ontbreekt doch die is mogelijks met verlof. We stappen verder door het park naar het 

‘Buda Castle District’ waar we om 11 uur rendez-vous hebben met onze gids aan de 

Matthiaskerk met de kleurrijke leien die op het dak weerkaatsen in de schaarse zonne- 

   
 

stralen. Voor de fans: hier werden in 1867 het Oostenrijkse keizerspaar Frans-Jozef en 

Elizabeth (Sisi) gekroond. Nabij het standbeeld van Koning Stefanus I, in het jaar 1000 

de eerste koning van Hongarije die later Heilig werd verklaard, treffen we onze gids. Na 

een korte cursus Hongaarse geschiedenis kijken we vanaf de muren van het Halaszbastya 

(vissersbastion) over de Donau, Pest en het imposante parlement. We hebben geluk dat 
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de wolkenvelden opentrekken. Via het standbeeld van de oude Huzaar, ter ere van het 

ooit beruchte en vermaarde korps van eliteruiters in het Hongaarse leger, bereiken we 

het Sándorpaleis, officiële residentie en werkruimte van de president, waar we getuige 

zijn van de aflossing van de wacht. Onder het wakend oog van Turul, de mythische vogel, 

betreden we het domein van de burcht van Buda, het historische kasteelcomplex. Na het 

bezoek nemen we afscheid van onze gids aan de Matthiaskerk. Via de trappen aan het 

vissersbastion dalen we af naar een schattig protestants kerkje aan de oevers van de 

Donau. Het uitzicht over het neogotische parlement is indrukwekkend. Na de heerlijk 

aanvoelende zonnestralen zijn de weersgoden ons niet meer welgezind. Enigszins 

natgeregend moeten we onze wandeling rond 14 uur staken. We kunnen Pest niet bereiken 

omdat alle verkeer voor voetgangers over de Kettingbrug verboden is door 

werkzaamheden. Het nabije veer is evenmin in werking. Gelukkig kunnen we even bekomen 

bij een kom hartelijke soep in het drukke restaurant ‘Lánchíd Söröző’. De aangename 

rustpauze is echter van korte duur gezien we dichtbij de bus nemen naar de overkant van 

de Donau om de afspraak met onze volgende gids te halen. Rond 15 uur ontmoeten we onze 

gids Aaron op het Madrach Imre plein, die ons doorheen de geschiedenis van de Joodse  

 
 

 

 

wijk zal leiden. Eerst kunnen we een blik werpen op de LEGO-leeuw. Dit stukje speelgoed 

met z’n enorme afmetingen (L:5,89 m – B:1,7 en H:2,5 m) weegt 2;8 ton. Tachtig 

Legoliefhebbers waren 560 uren zoet met de 850.000 blokjes. Twee kleine gedenktekens 

maken grote indruk op mij. Het eerste ter ere van Gábor Sztehlo, een Lutherse predikant 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden Joden redde. Na de oorlog zette hij een 

netwerk op voor de opvang van de talrijke weeskinderen. Het andere gedenkteken werd 

opgericht ter ere van Raoul Wallenberg, een Zweedse diplomaat die tussen de 30.000 en 

100.000 Joden uit het getto redde door hen Zweedse paspoorten te verschaffen. 

Gearresteerd door de Russen op het einde van de Tweede Wereldoorlog verdween hij van 

de radar en zou mogelijk op bevel van Stalin geëxecuteerd zijn. We wandelen 

Erzsébetváros, evengoed bekend als het Joodse Kwartier, binnen. Minimaal zijn de 

getuigen van het ooit uitgestrekte ommuurde getto. We hebben geen tijd om ‘koosjer’ te 

eten. We wippen wel even binnen in Szimpla Kert, de meest trendy bar en toeristische 

trekpleister van de Joodse Wijk. In een pand dat gered werd van de sloop zijn diverse 

cafés en een marktruimte artistiek ingericht. We nemen afscheid van onze gids nabij de 

https://lanchidsorozo.hu/
https://szimpla.hu/
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Grote synagoge van Boedapest, de grootste synagoge in Europa en de tweede grootste 

ter wereld. Onderweg naar ons hotel lopen we langs een dikke rij mensen die voor de 

ingang van ‘New York Café’ buiten wachten om een tafeltje te bemachtigen in “The Most 

Beautiful Café in the World”. Na een opfrissing op de kamer trekt de ganse groep te voet 

naar het restaurant Menza nabij de ‘Liszt Academy’ waar onze tochtleider Chris een tafel 

boekte. 

 

Maandag 20/02/2023 BOEDAPEST BRUSSEL 

 

Na het ontbijt neem ik even de tijd om het imposante treinstation Boedapest-Keleti van 

naderbij te bekijken. Claudia, onze gids voor de ‘Art Nouveau’-tour wacht ons op in de hall 

van ons hotel. Rond 10 uur nemen we de metro naar het Hotel Gellért met zijn 

wereldberoemde wellness met warmwaterbronnen. Het hotel in art-nouveau stijl opende 

in 1918 de deuren. De hall naar de thermale baden is oogverblindend. Vervolgens klimmen  

    
 

we naar het kunstenaarshuis op de Gellért-heuvel om ten slotte af te dalen naar het 

centrum. We werpen al dan niet bewonderende blikken op gevels en binnenkoeren. Er rest 

ons geen tijd meer om een blik te werpen in de Sint-Stefanusbasiliek. Nabij het 

vrijheidspark trekt het gedenkteken ‘Citizens' Holocaust Memorial’ mijn aandacht door 

het verhaal van onze Joodse gids. Het gedenkteken is erg omstreden omdat alle schuld 

op de Nazi-bezetter wordt geschoven terwijl het ultrarechtse regime indertijd mede 

verantwoordelijk was voor de deportatie van joden, Romazigeuners en homoseksuelen. 

Hallucinant zijn alvast de cijfers van het aantal ‘Hongaarse Joden’ die omkwamen in de 

vernietigingskampen: 600.000. Met bewondering bekijk ik de prachtige gevels van het 

gebouw van de Postspaarbank uit 1901 van de hand van de Hongaarse architect Ödön 

Lechner. Hier nemen we afscheid van onze gids. De art-nouveau wandeling kon me niet 

volledig bekoren. Dit lag geenszins aan de gids maar aan het feit dat ik ooit in Barcelona  

https://newyorkcafe.hu/en/
https://www.menzaetterem.hu/
https://www.gellertbath.hu/
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zo verwend werd door de architecturale pareltjes van de architecten Gaudí en Domenech 

i Montaner. Gezien anderhalve dag te kort is voor een citytrip is het duidelijk dat ik hier 

nog eens wil terugkomen om een bezoek te brengen aan: 

- één van de vele thermale baden; 

- de Mathiaskerk; 

- het Parlement; 

- de Sint-Stefanusbasiliek; 

- de Grote synagoge;  

- het New York Café voor de afternoon tea; 

- het kunstwerk van de schoenen op de Donaukade… 

Nabij het parlement kunnen we de metro nemen naar ons hotel. Ik verorber nog enkele 

stukken pizza vooraleer mijn bagage op te halen. Vlot brengen twee taxi’s de groep naar 

de luchthaven. Na een rit van een half uurtje zijn we al rond 15:30 uur in de luchthaven. 

We kunnen vlot onze bagage kwijt doch bij de veiligheidscontrole word ik weer grondig 

gefouilleerd. In afwachting van de check-in geniet ik van een grote cappuccino. Op tijd 

landen we in Brussel waar ik vlug afscheid neem van mijn reisgenoten want ik wil mijn trein 

naar huis halen. Bedankt Chris voor de begeleiding van een prachtige tocht vol natuur met 

een vleugje cultuur. 

 

 

fgp.degryse@gmail.com 

DeGRyse Ivan 

 

Voor meer foto’s mail naar fgp.degryse@gmail.com 
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